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Openbaring 1:7  
 
Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw 
over Hem bedrijven. Ja, amen. 
         Zal Hij dit jaar komen? Bent u er bereid om Hem te ontmoeten? 

Het nieuwe denken! 
 

Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal! Zo klinkt een oud lied uit de bundel 
van Johannes de Heer. Vol verwachting zie ik uit wat 2022 ons gaat brengen. In het  
vertrouwen dat de Heilige Geest ons stap voor stap zal leiden, durf ik zonder aarzeling de 
eerste stappen op het pad van 2022 te zetten.  
 
2 Corinthiërs 5:17   
Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, 
zie, alles is nieuw geworden. 
 
Het is tijd voor Gods kinderen het oude los te laten en zich te richten op het nieuwe, een  
nieuwe toekomst, veilig in Jezus armen, ook in 2022. Het is tijd om stappen te zetten in geloof 
en in vertrouwen en onze oude denkpatronen over te geven, los te laten en te leren leven als 
een nieuw mens.  
Heer we bidden om vergeving en genezing naar geest, ziel en lichaam, om verootmoediging 
voor al Uw kinderen, dat ze onbelemmerd Uw opdracht kunnen waarmaken. 
 

1 Johannes 4:21   
En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben. 
 

Dit gebod kunnen we alleen waarmaken als we bereid zijn het oude denken en vooroordelen 
los te laten en het nieuwe denken van Jezus toe te laten. 
In het verlangen dat Gods kinderen in 2022 dichter naar God en naar elkaar toe mogen  
Groeien, groet ik u allen. Acht uw broeder/zuster hoger dan uzelf! 
 

Dankbaar 
 

We zijn dankbaar dat we nog steeds in de bediening 
van de verkondiging en hulpverlening mogen staan. 
We zijn dankbaar voor al de jaren dat God ons  
daarin de weg heeft gewezen.  
We zijn dankbaar voor alle mensen, broeders en  
zusters, die we door de jaren heen hebben ontmoet. 
Die hebben meegeholpen om door middel van  
gebed, financiën, praktische hulp zoals breien,  
bakken, bloemenkransen maken, verkoop van  

planten en acties organiseren en uitvoeren, inleveren van hulpgoederen de bediening tot eer 
en glorie van God te vervullen. We hebben door de jaren heen heel sterk ervaren dat we  
samen in de naam van Jezus, in Zijn overwinning, de wereld hebben overwonnen en zo de 
wereld konden bereiken met het Machtige Evangelie van Jezus Christus de Zoon van de  
levende God. God maakt het onmogelijke mogelijk! 
Dankbaar zijn we voor alle mensen die we hebben bereikt en nog steeds bereiken met de 
boodschap van redding en verlossing door het offer van Jezus.  
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In dit nummer 

Colofon 
 

Stichting Operation Rescue 
Vierschotenweg 2a 
8095 PP ‘t Loo-Oldebroek 
0655132670 
 
www.operation-rescue.org 
rescuepeople@operation-rescue.org 
 
Anbi goedgekeurd  
811018854 = RSIN 
 

Kamer van Koophandel 
08107968 
 
Donaties voor de stichting kunt u  
overmaken naar nummer: 
NL96RABO0348479654 
t.n.v. Operation Rescue 
 
Eventueel met  de vermelding:  
Brood–  en Voedselprojecten of 
Sponsorprojecten in Roemenië  
Giften zonder speciaal 
oormerk gaan naar het 
algemeen werk. 
 
U kunt ook de QR-code 
scannen en een gift  
overmaken 
 
Hartelijk dank! 
Het bestuur 

In vertrouwen stappen zetten 
 

Kijkend naar en denkend aan alle doemscenario’s die ons door de media worden  
voorgeschoteld zijn we geneigd om depressief te worden en het bijltje erbij neer te leggen. 
Maar we blijven uitzien naar de komst des Heren. In januari best wel veel doen: Lecturen in 
Bant, straatwerk in Gouda, straatwerk in Assen, spullen halen voor Roemenië, helaas konden 
we, omreden dat de motor van de bus het heeft opgegeven, niet gaan Backpacken in de  
Achterhoek. De bus staat nu bij de garage, die helaas deze week gesloten is. In week 5 zullen 
we horen hoe het verhaal van de bus verder gaat.  
Ook de nieuwjaarsreceptie, Stafdag en de bestuursvergadering moesten we afzeggen. Geluk-
kig kon de vergadering in ‘t Harde om te bespreken of we daar een nieuw project gaan begin-

nen gewoon doorgaan.  
Vervolg ‘t Harde: dinsdag 15 februari zijn we voor de tweede maal in het ‘t Harde bij elkaar 

geweest en tot de volgende stappen besloten: In maart gaan we van start! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zo te zien is het daar ijzig koud en om dan met een T-shirt met korte mouwen te lopen is denk ik geen luxe!  Kijk ook op onze  
website (www.operation-rescue.org) onder de link “Foto’s” om de foto’s te zien. Let dan op de kleding en  
gezichten van met name de kinderen. Zoals u kunt zien is het nog steeds noodzakelijk om Brood– en Voedselpakketten uit te 
delen en ook het sturen van kleding is echt nodig! Maar omdat de brandstof en ook de prijs van de producten in Roemenië  

blijven stijgen is er 
voor dezelfde hulp 
meer geld nodig en 
we willen graag 
meer mensen hel-
pen. Wilt u blijven 
bidden voor meer 
financiën en indien 
mogelijk eventueel 
zelf een bijdrage 
leveren?  

 
Deze spullen staan 

klaar voor  
verzending naar 
John Fracker in 

Viili Tecii.  
Zodra er ruimte beschikbaar is in een vrachtwagen gaat het mee. De kosten voor verzending zijn ongeveer € 750,00. 
 

Deur - aan - deur Oldebroek 
Dinsdag 1 februari konden we weer op stap gaan en deur-aan-deur aanbellen om met de mensen te praten over de kerk en geloven. 
Helaas waren er die avond geen deelnemers gekomen. Drie vaste medewerkers zaten met Covid19 thuis of ze zaten in quarantaine en 
andere waren het vergeten of wat de oorzaak ook geweest is.  Na een half uur wachten ben ik (Aart) weer naar huis gegaan.  
Ik vond het heel erg jammer, een gemiste kans! Willen jullie bidden dat Gods kinderen nieuwe motivatie en inspiratie ontvangen en het 
nut en de noodzaak van het delen van het evangelie gaan inzien. Mensen dreigen verloren te gaan, omdat ze Jezus niet kennen. 
Steeds vaker ontdekken we in de gesprekken dat mensen wel weten wie Jezus is, maar Hem niet echt kennen. Het is en blijft  
belangrijk om net als Jezus naar de mensen toe te gaan en ze te informeren hoe ze Jezus echt kunnen leren kennen. Vaak ervaren we 
dat we de mensen een stap verder op weg mochten helpen of soms zelfs mensen die hun leven aan Jezus overgeven. 

Komt u meehelpen dit prachtige werk voort te zetten: de eerste zegen is voor jezelf!.                 AE 
 
Lecturen Bant 
Donderdagmiddag 10 februari was het weer tijd om lectuur te gaan uitdelen in Bant, in de Noordoostpolder.  Op de eerste Flyer die we 
in januari in Bant hadden verspreid, met daarin de vraag of we een jaar elke maand een flyer in de bus mochten, doen hadden een  
aantal mensen te kennen gegeven daar geen prijs op te stellen.  
We doen ons uiterste best om aan die wens tegemoet te komen, maar soms gaat het wel eens mis: helaas. Ook  voor het lecturen 
zitten we krap in de medewerkers. Iemand zit al heel lang thuis met Covid19, iemand kon niet vanwege een overlijden in de familie en  
een ander gaat binnenkort verhuizen. We hebben  per keer minimaal 3/4 mensen nodig en omdat we geen reserves hebben zitten we 
altijd krap en soms net niet genoeg mensen. We roepen u op om te bidden voor meer vrijwilligers, mensen die inzien dat de  
verspreiding van het evangelie in welke vorm dat ook prioriteit heeft, omdat de mensen Jezus nodig hebben.  Het gaat niet om het  
resultaat dat we boeken, het gaat erom dat we in gehoorzaamheid ons inzetten en de resultaten aan God overlaten. 
Voor informatie kun je bellen met Aart Elbertsen 0655132670 of stuurt een e.mail naar rescuepeople@operation-recus.org. 
 

Evangelisatie: 

Eenvoudig getuigen van de hoop die in ons leeft en de resultaten aan God overlaten 



Assen 
Met deze rebus, die op de foto nog niet af is, stonden we zaterdag 12 februari op het  
Koopmansplein in Assen.  De oplossing van de rebus toen hij af was is:  
‘Er is iemand die echt van je houdt!.’ 
Het was rustig in de stad en de rebus trok deze maal niet echt veel aandacht, maar toch een 
aantal positieve reacties en veel mensen die het afwezen.  Ook kwam de jonge man waar ik 
vorige keer een kort gesprek mee had over zijn geaardheid weer langs.  
Een gesprek was nu niet mogelijk, maar hij bleef een tijdje staan kijken. Je vraagt je dan af wat 
gaat er in zijn hoofd om: “Hoe vaak is hij al afgewezen?” En je wilt hem zo graag helpen en de 
liefde van Jezus laten zien. Willen jullie voor hem bidden? 
Het maken van ballonnen voor de kinderen was, zoals altijd, een succes en dan kun je toch kort 
getuigen en spreken over Jezus, ook met de ouders en ze een foldertje aanreiken dat meestal 
wel wordt aangenomen. We zijn dankbaar dat er in Assen toch telkens een aardig aantal  
medewerkers zijn. Ook onze collega Johan Bom met een paar mensen uit Bedum en met zijn 
schetsbord, komen trouw naar Assen om mee te helpen. We konden wel een paar Bijbelse dag-
boekjes weggeven. Al met al een gezegende middag. 

 
Bacpacken 
Zaterdag 26 februari en 26 maart zijn we weer gaan Backpacken in Eibergen, zoals altijd  
werden we vriendelijk ontvangen door Marc en Ellen. ‘s Middags kregen we weer een 
heerlijke  lunch. We gingen na opening en gebed met een aantal teams van twee personen en 
een rugzak vol met Nieuwe Testamenten “Het boek veur de Achterhoek” naar de mensen toe.  
De reacties zijn vaak heel divers, sommigen staan open voor een kort gesprekje en zij  
nemen dan ook vaak een Boekje aan. Andere wijzen ons beleefd af en sommigen reageren heftig negatief, als door een bij gestoken, met 
niet mis te verstane woorden.  Toch konden we in februari zo’n 70 en in maart ± 65  Bijbels geven aan mensen die interesse hadden. Tot 
onze spijt hebben Marc en Ellen de kerk verkocht en kunnen we misschien nog tweemaal van de Kerk gebruik maken om te Backpacken.  

Gouda 
Met deze Rebus stonden we 19 maart op de Markt in Gouda.  Elke derde vrijdag van de maand kunt u ons in 
samenwerking met de interkerkelijke ‘Er is Hoop-werkgroep’ daar ontmoeten! Broeders en zusters zijn  
uiteraard welkom om mee te komen helpen! 
 

Cootje Been 
Voor Gouda 750 jaar hebben we 1000 Citybijbels besteld. Het is een prachtige uitgave geworden. Deze willen 
we in zoveel mogelijk kerken een plaats geven, zodat mensen die er graag een willen hebben die mee kunnen 
nemen. Op deze manier willen we Gods Woord verspreiden. 
Vorig jaar kwam een mevrouw uit haar werk naar de bus. Ze wilde graag een bijbel, ze wilde erin gaan lezen. 
Dat ze dat gedaan had, merkten we de keer daarop. Ze kwam weer naar de bus en zei: ‘Ik heb het gelezen en 
ik geloof nu ook, net als jullie. Gods Geest werkt nog steeds door Zijn Woord en roept mensen op tot bekering. 
 
 Een jonge man die de rebus had opgelost zei: “Ik studeer filosofie en in dat kader ben ik de diverse religies aan 
het onderzoeken en ik denk dat er in elke religie wel iets goeds te vinden is. Ik geloof wel dat er iets is  
daarboven, maar wat dat is weet ik niet.” “Ik denk ook dat er in elke religie wel iets goeds te vinden is” regeerde 

ik. “Maar er is geen enkele religie die mij eeuwig leven en vergeving van zonden kan garanderen: alleen het christelijk geloof biedt die 
zekerheid, gebaseerd op het offer dat Jezus heeft gebracht op Golgotha en de beloften die God heeft laten opschrijven in de Bijbel en 
de vervulling van die beloften door de eeuwen heen tot op de dag van vandaag.” Later die dag kwam ik in gesprek met een meisje die 
echt open stond en luisterde naar wat ik haar namens God te zeggen had. Ze wilde graag een Goudse Citty Bijbel om meer over 
het geloof te lezen. Het was een gezegende dag met mooi zonnig weer en veel positieve contacten.                    

Cornerstone Beugen 
Ook dit jaar was ik (Aart) weer uitgenodigd door de leiding van de Missionairyschool van de WEC  
(Wereld Evangelisatie voor Christus) om op 28 en 29 maart aan de eerste jaarstudenten les te geven in Creatieve 
Evangelisatie. Het is prachtig om aan studenten, uit veel verschillende werelddelen en culturen, les te mogen  
geven. Dit jaar kwamen ze uit Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, De USA, Frankrijk, Roemenië enz. 
Bijzonder om te zien hoe God ervoor zorgt dat onze bediening wereldwijd mensen helpt om op een goede en  
duidelijke manier met mensen op verschillende niveaus te kunnen communiceren. 
 
Danken en voorbede doen 
Al lezend door deze brief ontdekt u veel punten waar we God dankbaar voor zijn, maar ook veel punten die extra 
gebedssteun nodig hebben. U kunt denken aan de Schoolpakketten en de reis die we in september willen gaan  
maken naar Roemenië. Kracht in het lichaam om het straatwerk te kunnen blijven doen. Maar ook dat er veel  
financiën binnen komen. Maar er is meer nodig en dan geld. Er is ook kleding nodig. Het allerbelangrijkste dat 
nodig is, is gebed. Gebed voor de Roma’s, de oorlogen, voor de  hulpverleners en de chauffeurs. 

Vervolg Bus 
Achteraf bleek dat er heel veel stuk was en motor uit de bus moest om gerepareerd te worden. Een bout van de spanner van de 
distributieriem was afgebroken en daarom moest een groot deel van de motor gedemonteerd worden, kleppen vervangen en  
gepolijst, nokkenas moest gericht enz. Alles bij elkaar een flinke klus.  
Een paar dagen voordat dit gebeurde had de bus een grote beurt gehad waarbij de distributieriem en de multi snaar vervangen  
waren, olie en brandstoffilters vervangen enz.: kosten € 800.00. Onbegrijpelijk dat dit kon gebeuren.  We zijn auto MARC in Elburg 
dankbaar dat hij het grootste deel van de reparatie voor zijn rekening heeft genomen, toch moesten we opnieuw diep in de buidel 
tasten en € 430,00 betalen. Wilt u bidden dat de bus het nu goed zal blijven doen?   



Met ingang van 1 maart zijn we in Luca Muresului gestart met een nieuw Broodproject voor 65 
gezinnen.  

Katinka Bartha Barkos van het Kindertehuis Tulapia neemt de  
organisatie op zich.  

Elke vrijdag kunnen 65 mensen naar het  
Kindertehuis komen om een brood van 1200 gram op te halen.  

Het project loopt voorlopig tot eind 2022, dan gaan we het  
evalueren en kijken of we het moeten continueren 

 

 
In februari hebben we de spullen op de foto en nog veel meer  
geladen voor de mensen in de regio Teaca. 
 
John en Rita Fracker zijn daar verantwoordelijk voor de distributie en een  
Boordproject. 
 
Er was deze keer heel veel mooie kleding bij voor alle leeftijdsgroepen. Ook waren  
er veel deze dekens bij. 
Veel van deze spullen en met name de dekens, zijn op het moment dat ik dit schrijf  
(7 maart) al doorgestuurd naar de grens met Oekraїne en daar uitgedeeld. 
John en Rita vangen op dit moment ook vluchtelingen op in hun eigen huis en 
helpen mensen verder richting andere landen, waar veel van hen vrienden en  
familie hebben waar ze naar toe kunnen.  
Ook Cristie en Alina van het Kindertehuis “Casa Ioan” werken op dezelfde manier.  
Zij hebben meer mogelijkheden en ruimte om gezinnen op te vangen, te voeden 
en te kleden en verder te helpen. 
  
Maar u begrijpt dat hier geld voor nodig is: daarom onze vraag kunt u eenmalig  
€ 50,00 extra doneren naar onze rekening en erbij vermelden:  
‘Eénm alig John en Cristie.’ Dan verdeel ik het onder hen beiden 
 
De transportprijs is sinds de prijzencrisis verhoogd met € 10,00 per m3, dat scheelt 
per transport al gauw € 150,00 dat we duurder uit zijn. 

 

Deur-aan-deur in het ’t Harde 
 
Beste medegelovigen,   
We hadden een rijk gezegende start van het deur-aan-deur werk in ’t Harde. Terwijl delen van ’t Harde en omgeving in het duister  
verkeerden door stroomuitval, konden wij samenkomen in de ‘gewoon verlichtte’ Maranathakerk en met straatverlichting bij de deuren 
aanbellen. De samenwerking van de 9 gelovigen die elkaar deels nog niet kenden, verliep heel plezierig. Drie groepjes van 2 gingen de 
straat op en 3 bleven achter om te bidden. Uiteraard waren er mensen die niets van het goede nieuws wilden horen, maar we troffen ook 
open harten en hebben een paar hele goede gesprekken gehad. Door het genadige werk van onze Heer zijn er harten  
opengegaan voor ’t evangelie. Dank voor jullie betrokkenheid en weet dat je welkom bent op de 3e dinsdagavond van de maand.   
Op 19 april, de dinsdag na Pasen, komen we weer bij elkaar in de Maranathakerk om 19.15 uur  
                 Saskia Land 

Schoenendoos/Paasproject  

Helmie Buitenhuis is op dit moment bezig met het organiseren en uitvoeren van een 
Schoolpakket voor de kinderen in Botosanie.  
Het is de bedoeling om 200 dozen, die we hebben gekregen te vullen met spullen 
voor school en persoonlijke spullen. 
Inhoud: Schriften, pennen, potloden, gum, linialen set, tandpasta, tandenborstel, 
handdoek, washandje, fleecedeken enz. Kosten per pakket € 15,00. U kunt als u wilt 
een aantal pakketten sponseren.  De pakketten gaan donderdag 17 april mee naar 
Botosanie naar het Weeshuis “Casa Ioana” en van daaruit worden ze  
uitgedeeld onder de Roemeense en Oekraïnse mensen. 
 
 
 

Wilt u één of meerdere pakketten sponsoren dan kunt u € 15,00 of een veelvoud met de vermelding “Schoolpakket” overmaken naar 
NL96RABO348479654 t.n.v. Operation Rescue 
 


