
 

   

Aart en Maria Elbertsen werken bij 
de Stichting Operation Rescue en 

ze zijn verantwoordelijk voor: 
toerusting en trainingen in  

creatieve middelen voor kinder– en 
zondagsschoolwerkers ,  

straatevangelisten, en het  
organiseren van kleinschalige  

evangelisatieprojecten . 

 
Persoonlijke nieuwsbrief van  

Aart en Maria Elbertsen 
December 2016,  

30ste jaargang nr. 86  
 

Colofon 

 
Vierschotenweg 2a, 8095 PP  

Oldebroek 
Telefoon (+31) (0525) 631864 
GSM   (+31) (06) 55132670 

 
rescuepeople@operation-rescue.org  

www.operation-rescue.org 
 

Giften voor ons persoonlijk  
levensonderhoud en het  

onderhoud en exploitatie van de bus 
kunnen  

worden overgemaakt naar  
onderstaand rekeningnummer:  

 

IBAN: NL26 RABO 0365 9805 87, 

BIC: RABONL 2U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw Nieuw 
 
Uw gift voor Aart en Maria 

moet u in het  
vervolg als volgt  

omschrijven: 
 

Bestemd voor: 
Management  

Operation Rescue 
 

 
En u, Bethlehem-Efratha,  

al bent u klein onder de duizenden van Juda,  
uit u zal Mij voortkomen  

Die een Heerser zal zijn in Israël.  
Zijn oorsprongen zijn van oudsher,  

van eeuwige dagen af. 
Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd  

dat zij die baren zal, gebaard heeft.  
Dan zal de rest van Zijn broeders zich beke-

ren, met de Israëlieten. 
Hij zal staan en hen weiden in de kracht van 

de HEERE,  
in de majesteit van de Naam van de  

HEERE, Zijn God.  
Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot 

zijn  
tot aan de einden van de aar-

de. 
Hij zal Vrede zijn.  

Micha 5 vers 1 t/m 4a 

 
December: het is weer tijd om een stukje over het wel en 

wee van onze  
bediening aan het digitale papier toe te  

vertrouwen. We willen jullie graag bemoedigen door te 
vertellen van het werk dat God in deze  

wereld aan het doen is. 
Velen hebben het idee dat gezien de  

gebeurtenissen in de wereld, maar ook in hun  
eigen persoonlijke omstandigheden, dGod niet- of niet 

meer bestaat, of zich in ieder geval niet meer met deze 
wereld bezighoudt. 

Niets is minder waar: God is nog steeds in control en bij 
Hem loopt nooit iets uit de hand. 

Hij is nog steeds bezig de voorbereidingen te  
treffen voor het einde als alle mensen voor Hem zullen 

moeten verschijnen om zich te  
verantwoorden. 

Hij is bezig met het voorbereiden van een Nieuwe   
Hemel en een Nieuwe Aarde waar recht en  

gerechtigheid voor altijd zal zegevieren en waar de liefde 
van Christus alles en in allen die in Hem  

geloven zal zijn. 
 

 
Dank voor dagelijks brood!  
Dankbaar zijn we voor het prachti-

ge BENEFITCONCERT dat on-
langs in de kerk van de  

Vrije Evangelische Gemeente 
door twee koren is gegeven. 

Het Evangelisatiekoor van Luctor 
et Emergo en het  

Gemeentekoor  
'Een Nieuw lied' van de  

Vrije Evangelische Gemeente, 
beide uit Oldebroek, zongen die 

avond de sterren van de  
hemel. 

Het was een prachtig  
getuigenis over Gods liefde. 

Hartelijk dank daarvoor. Ook har-
telijk dank voor de collecte 

( €1003,00) die bestemd was voor 
het  

Broodbus-project dat  
Operation Rescue in  

Roemenië organiseert.  
 

Op dit moment krijgen 130 gezin-
nen in de dorpjes Haranglab,  

Peris en Moricolor (een Romawijk 
in Reghin) vanaf de eerste week 

van november 2016 tot de laatste 
week van april 2017 elke week 

gratis twee broden van een kilo. 
 

We zijn echt dankbaar dat God 
voorziet. Kijk  voor meer  

informatie op onze  
website  

 
www.operation-rescue.org,  
of vraag de folder aan via:  

rescuepeople@operation-rescue.org 
 

Namens het bestuur van OR 
Aart Elbertsen. 

Dear familie, vrienden en kennissen, broeders en zusters 

 
Familiewetenswaardigheden 

De laatste weken van de zwangerschap van onze klein-
dochter Elisabeth zijn ingegaan. En zoals het in het alge-

meen gaat bij zwangerschappen zijn de laatste weken 
niet de gemakkelijkste, dus we zien uit naar een spoedi-

ge geboorte van……………  
Met de gezondheid van onze dochters Marjan en Greta, 

die beiden problemen hebben met de schildklier, gaat 
het wisselend. Marjan heeft  

daarnaast ook nog fibromyalgie en dat maakt het  
allemaal nog problematischer. Maria heeft de  

laatste tijd heel veel last van aanvallen van  
Méniére, en onze schoonzoon Egbert (de man van  

Marjan) heeft enorm heftige aanvallen van  
Clusterhoofdpijn; hij is daarvoor onder behandeling bij 

een specialist.  
We hopen en bidden dat er snel  

verandering (genezing) van dit probleem komt.  
Kleindochter Marjella heeft problemen met haar pols. Ze 

is geopereerd aan een  
Carpaal tunnelsyndroom, maar dat schijnt niet echt goed 

te zijn gegaan.  
Met de rest gaat het, afgezien van heftige  

griepaanvallen en hoestpartijen redelijk goed. 

 
Wilt u/jij ook 

meebreien voor   
Roemenië? 

 
Laat het 
ons dan 
weten 
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Operation Rescue in Assen 
Onlangs waren we in samenwerking met de Interkerkelijke werkgroep onder leiding van Roelof van der Wal op het  
Koopmansplein in Assen. 
 
Samen de mensen vertellen over Jezus. De rebus fungeerde als aandachtstrekker en onderwerp van ge-
sprek. Het was feest vanmiddag: iemand heeft ter plekke in gebed Jezus in zijn leven gevraagd. Het was 
een indrukwekkend moment. Maar de vele positieve gesprekken mogen zeker niet vergeten worden, en 
het waren echt veel open gesprekken. Zoals die mevrouw die echt gericht is op de wetenschap. Ik (Aart) 
mocht haar vertellen dat er ook een andere mogelijkheid is voor het ontstaan van de wereld. Ze was erg 
onder de indruk van de argumenten die ik mocht aanreiken en zo God als Schepper  kon aanwijzen.  
Geweldig om de Heilige Geest aan het werk te zien. Ook in de gesprekken met de andere mensen, waar 
we vaak in alle vrijmoedigheid mee mochten bidden.  'Wat hoopt u voor de toekomst', de rebus op het 
schetsbord, leverde veel contacten en stof voor een goed gesprek op. Het was een topmiddag: Dank u 
Heer! 

 
 

Graag wil ik(Aart) door u uitgenodigd worden 
om in uw:   

Gemeente 
Vriendenkring  

Bijbelstudiegroep  
Jeugdgroep 

Mannengroep 
Vrouwengroep 

 
met verhalen, foto’s 
en crea-lessen iets 
te komen vertellen 
over onze  
bediening. Ik kan 
een avond vullen. 
Het is denk ik  
belangrijk dat we 
het werk dat God 
aan het doen is 
aan elkaar  
doorvertellen, om 

elkaar op de bouwen te motiveren en te in-
spireren in het allerheiligst geloof.  
                     Graag tot dan! 

best wel in na een koude morgen, even weer lekker warm worden van 
binnen. Dan samen de morgen bespreken evalueren, samen bid-
den voor de mensen in Groenlo dat de ogen mogen opengaan bij 

het lezen uit het bijbeltje dat sommigen hebben aangenomen. Dan 
de kou weer trotseren en elkaar weer moed inspreken; waar gaan 
we voor? We gaan om  mensen in het koninkrijk van God te bren-

gen. 
 We hebben zaterdag weer een fijne dag gehad. Soms valt het  

tegen qua gesprekjes, maar we weten toch vele bijbeltjes te  
Overhandigen. Ook de gesprekken na afloop onder een lekker  

kopje koffie is echt even van elkaar genieten en hoe we de dag 
hebben mogen beleven. Afgelopen zaterdag bad  Maarten dat er 

een opwekking mag komen in Groenlo; dat deed mij heel goed, 
dan word je hart geraakt en ervaar je de vreugde van: als dat nou 

toch eens zou gebeuren dat er  
mensen op gaan staan en het werk van ons gaan voortzetten, zou 

dat niet geweldig zijn! Dit alles leggen wij in gebed in Gods handen. 
Het was weer een fijne dag zo samen met elkaar.  

Met een lieve en warme groet,  Marian Palland  

Hartelijk dank voor uw support aan ons privé, dat helpt ons om het werk te kunnen blijven doen.  
Zonder de hulp van de Heilige Geest, uw gebed en uw financiële bijdrage lukt het echt niet 

 
Kijk voor meer informatie over het Broodbus-project op onze website. Ook daar vragen we gebed en 
 financiële steun voor.        Wij danken de Here voor uw betrokkenheid                                       Aart en Maria  

Vandaag 19/11/2016 
Vandaag was Operation Rescue in samenwerking met 
de Er is Hoop-werkgroep aan het evangeliseren op de 
Markt in Gouda. 
 
Ik ontmoette een jonge vrouw en haar vriend: Zij  

geloofde niet 
echt, maar 
zei : 'Ik werk 
met oudere 
mensen en als 
ik naar hun 
verhalen  
luister ga ik 
steeds meer 
geloven.' Haar 
vriend, die niet  
geloofde, raak-

te steeds meer geïnteresseerd en hij mengde zich meer in het 
gesprek. Aan het eind van het gesprek mocht ik hun het boekje 
'Stappen naar vrede met God' meegeven. Daarna trof ik een 
meisje dat naar aanleiding van wat men haar verteld had  
geloofde dat alle mensen in de hemel komen. Het duurde  lang 
voordat ze door aanwijzingen uit Gods Woord langzaam iets 
begon te begrijpen van Gods reddingsplan.  
Willen jullie voor deze jonge mensen bidden? Er waren heel 
veel goede gesprekken en leuke contacten. 
 

De oplossing van de Rebus 
‘HOOP GEEFT LEVEN!’   Dank u Heer 

Backpacken 
Wat een voorrecht om op 25 november het Woord van God te  
hebben mogen uitdelen in Groenlo! 
 
Versterkt door koffie, lekkere soep en echte slagersgehaktballen gin-
gen we in tweetallen op pad om Nieuwe Testamenten te verspreiden. 
Mijn compagnon was gepensioneerd vertegenwoordiger, dus ik heb 
niet geprobeerd veel te zeggen. 
Veel mensen waren thuis en stonden ons vriendelijk te woord. Zo’n 
tien boekjes hebben we  kunnen afgeven.  

Het was gezellig.      Jenneke 

Backpacken in Groenlo  
Zaterdagmorgen [26 november]weer vroeg uit de veren om te 
backpacken in Groenlo  

Vanmorgen zat ik met Aart, Evert en Frank in de bus waar we altijd 
weer fijne gesprekken hebben, want er moet nog een dik uur gereden 

worden om in Groenlo te komen. Het was een koude ochtend, en in 
Groenlo bleek het nog kouder te zijn, dus we wisten het word koud om 

te stappen langs de deuren. In Groenlo waren nog 5 mensen  
aanwezig, dus we konden met zijn negenen op pad.  

Het is altijd afwachten welke deur er open gaat. En waar niemand thuis 
is wordt een briefje door de deur gedaan dat ze gratis een bijbeltje 

kunnen ophalen bij de VVV. Bij de deuren die wel opengaan hopen wij 
een gesprekje te mogen voeren en een bijbeltje te mogen  

Overhandigen: het Nieuwe Testament over het leven van Jezus, en 
Openbaring.Tegen kwart over 12 gaan we meestal terug, waar Aart de 

soep en de  gehaktballen al heerlijk warm heeft staan en dat gaat er 
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Bericht van het Bakteam! 
Bestemd voor de regio Oldebroek, Elburg, Nunspeet,  
Doornspijk, ‘t Harde, De Hoge Enk, Noordeinde,  
Kamperveen, ‘t Loo-Oldebroek, Wezep, Hattemerbroek 
 
Er is weer ruimte in het schema van ons Bakteam Meta, Greta en Gerda. 
Omdat het Broodbusproject in principe een doorlopend project is dat loopt 
van november 2016 t/m april 2017 en daarna in november 2017 weer van 
start gaat, gaat het bakken ook steeds door. U kunt dus gewoon het hele 
jaar door, met uitzondering van vakanties, uw bestelling doorgeven aan 
Gerda Hartemink 06 57 38 54 20 of op onze website. 
 www.operation-rescue.org/actueel daarna op ACTUEEL klikken. 
 
Op dit moment hebben ze dit seizoen al meer dan € 1000,- bij elkaar  
gebakken, maar om het totale hulpprogramma tot eind april 2017 te  
kunnen uitvoeren zijn er nog extra inkomsten nodig. Daarom nodigen we u 
uit om vooral heel veel taart en zo te eten.  
De bestellingen worden in overleg met het Bakteam, zoveel mogelijk op 
het door u gewenste moment geleverd. 

Alvast bedankt voor de bestelling! 

Appeltaart = € 8,95 Oma;s Roombottercake € 4,95 

Arretjescake € 4,95 Appelhavermouttaart € 6,95 

Zachte Speculaasbrok € 4,95 

Een bijzonder initiatief  
 

Goedenavond u spreekt met Aart Elbertsen. 'Ja, u spreekt met………………………….. . Wij hebben 
gehoord van het Broodbusproject dat u in Roemenië organiseert en dat vinden we een geweldig  
initiatief. Daarom hebben we onlangs op onze bruiloft daarvoor een inzameling gehouden en dat 
geld wil ik u graag een dezer dagen komen brengen: kan dat?' 
Blij verrast en even helemaal stil, daarna zei ik: 'Natuurlijk hartelijk welkom.' Geweldig om te zien 
hoe God werkt, niet belemmerd door muren. Wat een heerlijke verrassing en navolging waard zou ik 
zo zeggen.  

Mag het iets meer zijn? 
 
Hoe vaak worden we met deze vraag geconfronteerd als we een stukje kaas, worst, vlees enz. kopen in 
de winkel. In de meeste gevallen hoeven we daar niet echt over na te denken en zeggen bijna zonder 
nadenken: is goed. 
Ik wil die vraag ook aan u stellen: 'Mag het iets meer zijn?' We willen graag indien mogelijk aan 60  
gezinnen die elke week twee broden krijgen iets extra’s geven. Gewoon omdat ze dan iets meer hebben 
dan een droge boterham met kerst. Nee, we geven geen luxe zaken maar gewoon dingen die ze nodig  
hebben om te leven. 
Zie op de foto het pakket zoals we het in overleg met Morico en Carin, de mensen waarmee we in Roe-
menië samenwerken, hebben samengesteld.  
 

2 pakken meel, 2 pakken suiker, 2 pakken macaroni, 2 pakken rijst, 
2 flessen zonnebloemolie, 2 stukken zeep en een zak  

spekkies: Totaalprijs in Roemenië ± € 9,-. 
 
U hoeft dus niet zelf de pakketten in te kopen, dat laten we door betrouwbare mensen (Carin en Morico) 
in Roemenië doen, maar we hebben wel uw hulp nodig, uw gebeden en uw financiële bijdrage.  
Wilt u (kunt u) meehelpen dit plan uit te voeren? Maak dan een bedrag van € 9,- of meer over naar  
NL96RABO0348479654 t.n.v. Operation Rescue met de vermelding Kerst 2016 Roemenië. 

Een aantal foto’s van het 
Broodbusproject in  
Haranglab, Peris en  

Moricolor 
(een wijk in Reghin). 

De wijk waar Morico woont. 


