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Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.

En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
Hebreeén 13 vers 15
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Onder invloed van een gaande en komende griep, en het
slikken van antibiotica en Prednison, hebben we (ik) t/m
begin april alle acties en andere werkzaamheden op een
goede manier kunnen doen. Ook de voorbereidingen voor
de reis naar Roemenié verliepen goed, alleen mijn
gezondheid werd er niet beter op. Alles voor de reis was
voorbereid. Toch maar vooraf even naar de huisarts voor
advies. Die stuurde me door naar het ziekenhuis voor een
foto en bloedonderzoek. Toen ik weer thuis was belde de
huisarts dat ik met spoed naar het ziekenhuis moest,
omdat ze dachten dat ik een longembolie had, maar dat
bleek achteraf niet zo te zijn. Wel heb ik twee weken in het
ziekenhuis gelegen met een stevige ontsteking aan het
hartzakje, vocht om het hart, longvliesontsteking,
verkleving van het longvlies en vocht achter de longen. De
reis naar Roemenié (eind april) kon dus helaas niet
doorgaan en ook alle andere afspraken t/m eind juli zijn
afgelast of staan op een laag pitje. Ik ben inmiddels al weer
een paar weken thuis en het herstel begint langzaam op
gang te komen. De artsen hebben gezegd dat het herstel
veel tijd zal nemen en zo ervaar ik het ook.

De Broekermarkt

Voor het eerst sinds maart weer een paar uurtjes op straat. Een van de
eerste contacten was een langdurig gesprek met een man die herstel-
lende was van een ernstige ontsteking en het kantje boord overleeft
heeft. Toen ik hem vroeg hoe het was gegaan als hij was overleden zei
hij: 'Dat weet ik niet, want ik weet niet of ik wel ben uitverkoren! U raad
het al: genoeg stof voor een gesprek (geen discussie).

In Gouda kwam ik in gesprek ( samen met Daniél) met een meisje over
de vraag: ' is er verschil en zo ja wat is dan dat verschil, tussen christe-
lijk en christen?'

Ze antwoordde en zei: 'een christelijk iemand is iemand die gelooft en
naar de kerk gaat en een christen is iemand die oprecht Jezus wil vol-
gen.Toen ik vroeg: 'welk etiket zou je op jezelf plakken?' Zei ze:
‘christelijk, maar ik wil zo graag christen zijn en dat lukt me niet zo
goed.'

We mochten haar bemoedigen en advies geven en haar helpen stap-
pen op de goede weg te zetten door 0.a. samen te bidden.

In Elburg mocht ik tijdens een evangelisatieactie op de Haven twee
keer een korte boodschap doorgeven, en ik had een ontmoeting met 3
meisje die van Urk kwamen.

Drie momenten in één week als een tryout die heel goed en gezegend
waren. lk heb dit ervaren als een bevestiging van de Heilige Geest. Zo
ga ik in Zijn kracht rustig voorwaarts.

Vanmiddag werd ik gebeld door een jonge man die ik anderhalf geleden
ontmoete tijdens deur-aan-deur. Hij zat toen flink in de problemen. Nu
belde hij om te zeggen dat hij een aantal

adviezen die ik hem had aangereikt, waaronder de Alphacursus, had
opgepakt en nu vertelde hij dat het heel goed met hem ging. Gewoon
maar om mij te bemoedigen.

Breng het lofoffer van je lippen aan God

Tot mijn grote vreugde en blijJdschap kan ik getuigen van een rijk gezegende tijd nu toe. Ondanks alle afspraken en toekomstplannen
die niet door konden gaan heb ik in het ziekenhuis en ook nu een hele grote vreugde, blijdschap, vrede en geduld in mijn hart erva-
ren. Het was en is een ervaren van echt vrij zijn, zoals God het bedoeld heeft. De Heilige Geest heeft me duidelijk laten zien dat van-
daag belangrijk is en dat het belangrijk is dat ik (wij) oog hebben voor de mensen met wie we vandaag onderweg zijn, om met hen
het leven van Jezus te delen. En ik kan u verzekeren als u God ervaren hebt, zoals ik Hem de laatste 30 jaar/paar maanden heb le-
ren kennen, dan wil je nog maar een ding: God de lofprijs van je lippen brengen door te praten over Jezus.

Zo heeft God mij in het ziekenhuis gebruikt, ondanks het feit dat ik zo ziek was dat ik bijna niet kon praten, om mensen te bemoedi-
gen en op Jezus te wijzen: iemand heeft naar aanleiding van mijn getuigenis in de nacht voordat hij een openhartoperatie moest on-

dergaan, zijn leven aan Jezus toevertrouwd.

Als het hart vol is van Jezus gebruikt God jouw mond om te getuigen!

Helaas moest ik na de zomervakanties opnieuw in het ziekenhuis worden opgenomen: de ontsteking had opnieuw de kop
opgestoken. Op 19 juli werd ik opgenomen. Net als in april moest ik ook nu twee weken blijven. Achteraf heb ik begrepen dat ik bei-
de keren heel ernstig ziek ben geweest. Al met al was het een zomer met zware beproevingen. Dankbaar zijn we dat God ons heeft
vastgehouden. Het herstel gaat nu voorspoedig dankzij God en jullie aanhoudende gebeden, kaarten en bezoeken; waarvoor
hartelijk dank! Ook op dit moment is mijn agenda nog steeds zo goed als blanco. Ik ben vanaf midden april tot nu toe compleet buiten

dienst geweest. Voorzichtig begin ik te denken aan............
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het uitdelen van ondergoed voor tieners, ingezameld door Operation Rescue

Ook in Australié wordt voor Roemenié gebreid!

Een mevrouw die in Australié is gaan wonen en die voor een kort
familiebezoek naar Nederland zou gaan, hoorde dat hier veel mutsen,
truien enz. voor Roemenié worden gebreid. Besloot toen ook te gaan
breien: ze is nu in Nederland en ze bracht een heleboel mutsen en
andere spullen die ze gebeid had mee. Zie foto's

Op dit moment heb ik contact met mensen in Duitsland, die ook mee
willen helpen om de nood in Roemenié op te lossen. We zijn
geweldig blij te zien hoe de Here het werk aan het bouwen is, en dat
we daar samen met veel anderen aan mogen meewerken.

Om in het werk in Roemenié structuur aan te brengen en het onderwijs aan kinderen en het uitdelen van
brood, voedselpakketten en hulpgoederen goed te kunnen stroomlijnen en uitvoeren, is het goed om een
vast basisinkomen te hebben.

Daarom hebben we het volgende bedacht: we zijn op zoek naar 100 sponsors die elk voor een langere
periode € 3,- per maand willen/kunnen geven om zo een basis te vormen voor de diverse activiteiten.
We denken aan een periode van minimaal 2 jaar! Korter of langer mag natuurlijk ook!

Het project start met ingang van nu! U kunt maandelijks een bedrag van € 3,- overmaken naar
NL96RABO0348479654 t.n.v. 100 x 3 Roemenié. Er zijn op dit moment ongeveer 15 deelnemers!
Wilt u dit plan samen met ons in gebed aan de Heer voorleggen? Want het is Zijn werk en Hij beslist!
Dank aan God en aan u, dat Operation Rescue dit kan blijven financieren!

Ook tiidens de zomermaanden en tijdens mijn ziekzijn
is het uitdelen van brood en voedselpakketten, dankzij |
de Stichting Green Home Children, gewoon —
doorgegaan. En het gaat ook nu door! £ 3

Carin en Mihai hartelijk dank daarvoor!

aardappelen

Beste vrienden,

Op 25 mei jongstleden is de nieuwe wet op de privacywetgeving AVG in werking getreden.

(Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze wet zorgt ervoor dat privacygegevens

van mensen beter beschermd worden. Aan organisaties en/of bedrijven die met persoonsgegevens werken wordt een aantal verant-
woordelijkheden opgelegd die er voor moeten zorgen dat er op een verantwoorde manier met deze persoonsgegevens omgegaan
wordt. Met enige regelmaat ontvangt u per mail informatie van St. Operation Rescue. Om er voor te zorgen dat er op een goede ma-
nier met deze berichten wordt omgegaan, wordt aan elk mailbericht onderstaande zogenaamde disclaimer toegevoegd. U leest in de
disclaimer hoe u met ontvangen berichten om moet gaan en hoe u kunt aangeven wanneer u geen bericht van ons meer wenst te
ontvangen. Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, dan horen wij dat graag van u.

Met een hartelijke groet,

St. Operation Rescue: Aart Elbertsen

OR-informatie
Stichting Operation Rescue, Vierschotenweg 2a, 8095 PP 't Loo-Oldebroek, rescuepeople@operation-rescue.org WWW.operation-rescue.org,
+31(0)525-631864 - 0655132670: giften in binnen— en buitenland mogen naar: IBAN: NL96 RABO 03484 79654, BIC RABONL 2U, t.n.v Operation Rescue

Dit bericht is slechts bestemd voor de geadresseerde en kan informatie bevatten die persoonlijk en/of vertrouwelijk is en die niet openbaar mag worden gemaakt. Indien u niet zelf de geadresseerde
bent, wordt u erop gewezen dat verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht verboden is. Indien u dit bericht per vergissing hebt ontvangen, verzoeken wij u ons zo snel
mogelijk op de hoogte te stellen en het originele bericht en eventuele kopieén ervan, te verwijderen. Wenst u geen berichten meer van ons te ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken door deze mail
te beantwoorden. Dank voor uw medewerking
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